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Chers lecteurs,

De zomer is nog niet voorbij maar we naderen toch langzaamaan de

herfst. De scholen zijn weer gestart en de vakanties grotendeels voorbij. Wij
hopen dat u heeft genoten van een heerlijke zonnige zomer, dat u wellicht in
Frankrijk was. In de omgeving van Arles in Zuid-Frankrijk, met zonovergoten
dagen, in Bretagne of Normandie waar zon en wolken elkaar afwisselden of in
de Vogezen waar het deze zomer soms erg nat was. Niet iedereen was aan het
luieren; waar onze bestuursleden in bovengenoemde streken de toerist
uithingen was Frieda keihard aan het werk in Lyon, bij de ANWB-afdeling van
de dépannage. U heeft wellicht al gelezen in LSdG dat zij hier bij tropische
temperaturen het hoofd moest zien koel te houden, en dat zij zich tussen alle
jonge studentjes zeer goed heeft ingewerkt en staande hield. Dat dat wel heel
knap is van haar zult u met mij eens zijn; de telefoongesprekken over autopech
en ongelukken verlopen niet altijd op een prettige manier (laat ik het maar
even netjes uitdrukken).

e Larentrée

De lessen zijn weer begonnen; ik mag me voorbereiden voor mijn lessen
aan een paar overvolle vwo 3-klasjes (32 leerlingen). Ook bij onze Alliance
Francaise komen de activiteiten weer in zicht. De indeling van de cursussen
is ieder jaar weer een spannende aangelegenheid. Ook al hebben wij een



zeer trouwe groep cursisten, toch blijft het een kunst om alle groepen zo in
te delen dat er een evenwichtige indeling ontstaat waarbij we aan iedere
cursist recht willen doen. We streven ernaar om groepen van plusminus 8
personen te maken om de kosten ook rendabel te houden. Dat dit niet altijd
lukt, weet u waarschijnlijk ook.

De lessen zijn dit seizoen weer terug naar de Fruitlaan en.... we mogen ook
in de splinternieuwe locatie aan de slag! Er wordt momenteel nog hard
gewerkt aan het nieuwe gebouw; vorige week mocht het personeel van het
Ostrea Lyceum een kijkje nemen en alvast genieten van al het moois. Er
liggen deels houten vloeren, de lokalen zijn zeer ruim, er is veel glas maar
gelukkig nog voldoende wanden. Er ligt een zeer riante brede trap midden
in de hal en alles ruikt naar nieuwe verf en vers hout, kortom: u heeft als
cursist een bijzondere primeur. De entree is overigens aan de Wilgenstraat;
de hoofdingang aan de Fruitlaan is nog steeds verboden terrein in verband
met het bouwverkeer.

U begrijpt dat wij u willen verzoeken om uw inschrijving zo snel mogelijk
af te ronden: als u voor 1 september betaalt kunt u de korting van 15 euro
nog meenemen! Voor nieuwe cursisten geldt de korting tot 1 oktober a.s. De
kosten van de cursussen is 275 euro voor 23 lessen. De literatuurcursus
Plaisir de lire kost 150 euro voor 8 lessen. Hier kunt u profiteren van 5 euro
korting als u voor 1 september betaalt. Let op: u heeft dus nog een paar
dagen de tijd. Onze inschrijvingsavond is op dinsdag 23 september om
19.30 uur; dit is voor nieuwe cursisten. De lessen starten weer op maandag
6 oktober a.s.

¢ Film by the Sea - Vive le cinéma

U heeft wellicht in LsdG, het weekblad van Wim, al gelezen dat er maar
liefst 23 franse films spelen dit jaar. Het filmfestival start op 12 september
met de openingsfilm Partir un jour. Op zaterdag 13 september zullen wij
met de Alliance Frangaise aanwezig zijn bij de film Connemara die om 12.45
uur speelt. Via onderstaande link vindt u het volledige programma van Vive
le cinema. Het belooft weer een prachtige editie te worden met de nodige
gasten en optredens. Wij hopen u daar zeker te zullen treffen we wensen u
alvast heel veel plezier.

https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen



https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen

e Café Francais

Ondertussen ontstaan binnen het bestuur weer de nodige ideeén voor het
komende seizoen. Zo hebben we een aantal fijne Café Francais-avonden
beleefd en willen we u alvast attenderen op de avonden die weer gaan
plaatsvinden. Donderdag 23 oktober a.s. is ons eerste Café Francais. Locatie
blijft in ‘s Heerhendrikskinderen, in het Heer Hendrikshuis.

Venez boire un verre avec nous! Nous vous souhaitons la bienvenue et..
nous allons inventer une petite surprise... C est I’Alliance Francgaise
Coeur de Zélande qui s’occupe d’un petit morceau de fromage, un petit
quoi pour accompagner votre verre. N'hesitez pas de venir et
d’emmener votre voisine, votre cousine, ou votre belle-mere. Tous les
niveaux de la langue frangaise sont présents et si vous n’ arrivez pas a
trouver la bonne expression; il y aura du secours! Soyez la bienvenue au
23 octobre prochain. Attention: nous ne payerons pas vos boissons ©

Au plaisir de vous revoir; on vous souhaite bonne
lecture!

Namens het bestuur van Coeur de Zélande,

Yvonne de Ridder

p.s. voor degenen die niet begrijpen wat ik nog in uw nieuwsbrief doe; ik heb besloten om mijn
voorzitterschap nog te verlengen!



