
Nieuwsbrief aan de leden en cursisten

 
 

De korte inhoud van deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen 

• Film by the Sea FbtS / Vive le cinema 

• La rentrée scolaire: week 41 

• Le Café français du 17 octobre prochain 

• Excursions : promenade à Goes au 25 octobre prochain 

• Dagexcursie naar Lessines in België voorjaar 2025 

• Korting op Franse concerten in de Oostkerk 

• Korting op lidmaatschap en cursusgeld. 

Beste leden, beste cursisten, 

De zomer loopt ten einde en de herfst dient zich aan: tijd voor een nieuwe 

start van het cursusjaar. La rentrée s’annonce … 

Hopelijk heeft u ook genoten van alle moois dat zich voor onze ogen 

afspeelde: les JOP, les jeux Olympiques à Paris gevolgd door les jeux 

Paralympiques. Zelfs als u niet van sport houdt heeft u kunnen genieten van 

de prachtige beelden van Parijs. Ondanks de hevige protesten die zich 

aandienen in Frankrijk na de benoeming van de nieuwe premier ministre, is 

er internationaal veel waardering geweest voor de organisatie en de 

uitvoering.  Als u een van de marathons  heeft bekeken, herinnert u zich 

toch ook de beelden van een zomers Parijs met de schaduw van de 

Platanen, het beeld van la Tour Eiffel, l’Hôtel des Invalides en le Château de 

Versailles.  De zwemmers in de Seine die rakelings langs de kades 

scheerden; ik zal u de beelden besparen die in mijn hoofd opdoemden bij 

deze race. 

En inmiddels is het filmfestival in Vlissingen aangebroken: het FbtS waar u 

hopelijk al één van de Franse films heeft bezocht. Op zaterdag was er de 

openingsfilm “Vingt dieux”; een zeer geslaagde film over een jongen die, na 

de dood van zijn vader, probeert om de productie van de Comté (de 

lekkerste kaas van de Jura) te hervatten. Een deels rauwe film waarin de 

jeugdige bewoners worden getoond als zij zich uitleven in de autocross, 

maar zeker ook een romantische film door de beelden van het prachtige 



landschap van de Jura en de ontluikende liefde tussen de hoofdpersoon en 

een ferme jonge boerin.  

Er is voldoende keus door de ruime programmering: tot en met zondag 15 

september heeft u de gelegenheid om een van de vele Franse films te gaan 

zien. www.filmbythesea.nl 

La rentrée scolaire 

In week 41 (de week van 7 oktober a.s.) starten de lessen weer. Op het 

moment van schrijven hebben we al aardig wat (her)inschrijvingen 

ontvangen. Op maandag 16 september is er nog een mogelijkheid voor 

nieuwe cursisten om te komen informeren en zich in te schrijven: we zijn 

dan met de docenten en het voltallige bestuur aanwezig om de 

geïnteresseerden te ontvangen en zo mogelijk in te delen op niveau. 

Aanvang 19.30 uur.  

Attention: de cursussen zullen met ingang van het nieuwe cursusjaar 

plaatsvinden aan het Ostrea Lyceum aan de Bergweg 4 in Goes.  

 

Café Français 

Op donderdag 17 oktober verwachten wij u weer voor het eerste Café van 

het nieuwe seizoen in het ‘s Heer Hendrikshuis in ‘s Heer 

Hendrikskinderen. De eerste avond zullen we een kleine quiz organiseren, 

een mini-muziekquiz zoals werd aangekondigd in de laatste nieuwsbrief.  

Dit duurt zeker geen 2 uur dus er is nog voldoende tijd om elkaar bij te 

praten over les vacances. 

U kent de formule: u betaalt zelf uw consumpties en wij zorgen voor het 

borrelplankje. Denkt u eraan dat u contant geld meeneemt alstublieft! 

Excursions et soirées 

In oktober vindt onze eerste activiteit plaats: op vrijdag 25 oktober 

hebben we voor u een rondleiding (en français) door Goes 

georganiseerd. Een gids zal ons de geschiedenis van Goes uitleggen; met 

name de Franse invloeden die in de loop van de eeuwen zijn ontstaan en 

nog zichtbaar aanwezig zijn. U kunt zich tot 1 oktober voor deze excursie 

aanmelden. De kosten zijn 5 euro p.p. De exacte locatie van de start van de 

wandeling en het tijdstip krijgt u in een mail te lezen en kunt u t.z.t. op onze 

site vinden. De start van de wandeling zal waarschijnlijk rond 16.00 uur 

zijn. 

http://www.filmbythesea.nl/


En verder willen wij in het voorjaar van 2025 een dagexcursie organiseren 

naar Wallonië. Na een tip van één van onze leden/cursisten zijn wij 

enthousiast geworden voor een excursie naar Lessines. Hier ligt het 

Hôpital Notre Dame à la Rose waarvoor wij een rondleiding willen boeken. 

Wij organiseren deze dag samen met AF Walcheren. Zodra we zicht hebben 

op de inhoud en de exacte datum bekend is, hoort u van ons. 

 

Franse concerten 

De Oostkerk heeft voor alle leden en cursisten van de Alliance Française een 

kleine korting voor een kaartje van één van de Franse concerten die hier 

plaatsvinden. Het concert van Britta Maria dat we dit voorjaar hadden, is 

door de Oostkerk goed ontvangen en met een korting van 2,50 euro kunt u 

in 2025 één van de volgende concerten bezoeken: 

➢ 15 februari - Filip Jordens - Hommage à Brel - De parels van 

Jacques Brel. 

➢ 30 maart - Franse Chansons - Gerard Alderliefste. 

➢ 21 april (2e paasdag) – Tess Merlot & Guillaume Marcenac Trio. 

Tickets zijn vanaf 1 september te koop via de website van de Oostkerk; 

https://deoostkerk.nl/programma 

De kortingscode: AF-korting. 

 

Tot slot 

Wij hebben de termijn voor de korting op cursusgeld en lidmaatschap 

verlengd: tot 1 oktober profiteert u van de korting. Zie voor de exacte 

bedragen onze site. www.alliance-francaise.nl/coeurdezelande/ 

Nous espérons vous revoir à une de nos activités, au cours, au Café,.. et nous 

vous souhaitons bonne lecture ! 

Namens het bestuur van de Alliance Française Coeur de Zélande 

Yvonne de Ridder 

https://deoostkerk.nl/programma
http://www.alliance-francaise.nl/coeurdezelande/

