
        Breda, 26 september 2024 
 

 

Beste vrienden en vriendinnen van de Franse taal en cultuur, 

 
Op woensdagavond 9 oktober a.s. legt Jacques Plettenburg de verbinding tussen de Franse 
letterkunde en maatschappelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de 19e eeuw - de zeer 
bewogen periode 1848-1914 - en onze huidige tijd! 
 

     
 Charles Beaudelaire     Jacques Plettenburg        ‘La Carpe’ - Guillaume Apollinaire 
 
Op het einde van Romantiek volgt een tijdvak dat - meer dan alle andere - de basis vormt 
van onze moderne tijd, onze moderne westerse samenleving: industrieel, welvarend, met het 
leven in de grote stad, de haast en de anonimiteit die daarbij horen. Er is veel 
aandacht voor teksten van de ‘groten’ van deze periode zoals Baudelaire, Flaubert, Zola, 
Verlaine en Rimbaud, Claudel en Apollinaire.  
 
Jacques zal verbindingen leggen tussen de genoemde ontwikkelingen en het persoonlijk 
leven van de moderne mens en wereldburger, met veel meer aandacht voor diens 
individualiteit, voor zijn dromen over vooruitgang en vervulling van materiële en soms ook 
spirituele wensen. Daarbij verwijst hij regelmatig naar teksten van genoemde auteurs, in het 
Frans en Nederlands.  
 
Een avond over een periode van meer dan 100 jaar geleden, maar ook over onze huidige tijd!  
 
Activiteit:  Lezing L'actualité du 19ième siècle (part 2) 
Voertaal:  Frans/Nederlands 
Presentatie:  Jacques Plettenburg  
Locatie:  Hotel Mastbosch/De Heeren van Oranje                                   

Burgemeester Kerstenslaan 20, 4837 BM Breda 
Datum:  Woensdag 9 oktober 2024 
Aanvang:   20.15 - 22.15 uur (met pauze); zaal open vanaf 19.30 uur         
Entree:  Leden gratis/niet-leden € 10,00/studenten € 5,00 
                                     



Wij kijken er naar uit u woensdag 9 oktober te mogen verwelkomen. Graag tot dan ! 
 
Met vriendelijke groet, 
Marie-Louise van der Velde-van Disseldorp (Secretaris/Coordinator cultureel programma) 
 
Voor meer informatie: https://www.alliance-francaise.nl/breda/     


